Ik ben een swinger

Ik ben als man meer dan 20 jaar geleden beginnen te swingen met mijn toenmalige partner.
We hebben toen samen dit wereldje ontdekt.

De eerste keer naar een parenclub stapten we binnen met een heel klein hartje.
Vol spanning en twijfels van is dit nu wel iets voor ons.
We werden zeer hartelijk door de gastvrouw ontvangen, en kregen van haar een rondleiding
door de club.
Vanaf een bepaald uur word er gevraagd om in lingerie of uitdagende kleding te gaan waar
wij dan met een klein hartje aan deelnamen.

Terug in het algemene deel (discotheek) ging het er bij enkele al gezellig aan toe.
Naast ons stond een koppeltje waarvan de dame haar man een oraal pleziertje gaf.
Groen als we zagen achter onze oren in het swingers wereldje hebben we ons dan maar
verplaatst omdat we dachten te storen. Als je er nadien aan terugdenkt grappig natuurlijk.
Toen zijn we zelf eens gaan rondwandelen in de club en zijn we samen in een kamertje
beland.

Lekker met elkaar spelend.

Dit was de eerste ervaring en die proefde zeker naar meer.

Wat voor mij zeer duidelijk was, is dat als een man naar een dame gaat en deze zegt nee het

dan ook echt wel ophoud. Dit in schril contrast met een gewone discotheek. Ik denk dat elke

dame daar wel de ervaring heeft van opdringerige mannen. In het swingers milieu dus niet.
NEE is NEE

Zo hebben wij stilaan het wereldje leren kennen als en zeer vrij en libertijns wereldje met
heel veel respect voor elkaar.

Er heerst een zeer grote verbondenheid want je doet allemaal iets wat de maatschappij
afkeurt, maar stiekem toch ook heel veel mensen van dromen.
Ondertussen zit ik al meer dan 20 jaar in dit wereldje vol fantasie en genot. Zowel
thuisfeestjes als clubs gedaan dus van elk segment wel geproefd.
Ondertussen heb ik sinds enkele jaren een nieuwe partner. Natuurlijk is dat niet het
allereerste dat je vertelt ; Hey ik ben X en ik ben swinger.

Gaandeweg heb ik haar wel alles verteld. Voor haar stond dit mijlenver van het leven dat ze
tot toen had gehad. Ze was gehuwd en heel haar leven maar 1 man gehad. Dat het voor haar
schrikken was kon ik mij dus heel goed voorstellen. Een periode van praten hierover was
aangebroken. Ze dacht dat dit ook met liefde te maken had terwijl dit absoluut niets met
liefde te maken heeft maar wel met genoten en het jagen en gejaagd worden.

Ik heb mezelf de mening toegedaan date en mens niet gemaakt is om zijn hele leven lang bij
eenzelfde partner te blijven. Is dit juist of is dit fout ? wie zal het zeggen. Ook daar respect
voor ieder zijn mening.

Ik heb volledig eerlijk verteld aan mijn vriendin hoe het wereldje er uit ziet. En ik heb
ontzettend veel respect voor haar gewoon omdat ik zielsveel van haar hou maar ook omdat
ze dit een kans gegeven heeft.

Nu na een jaartje samen in het wereldje te vertoeven zie ik dat ze helemaal open gebloeid is
als vrouw.



Ze voelt zich sexy, ze voelt zich begeerd ze voelt zich op en top vrouw en niet alleen vrouw
van of moeder.

Als wij dan een avondje naar een clubje zijn geweest voelen wij ons nadien nog eens zo
intiem verbonden met elkaar en lijkt het alsof de verliefdheid opnieuw overslaat tussen ons.
En ja wij spelen met ander stellen en ja dat is leuk maar neen dat is in niets te vergelijken als

in seks met elkaar. Geef nu toe wat is er mooier als je van elkaar houd om elkaar te zien en
laten genieten ?

Omdat de maatschappij hierover zo een veroordelende mening heeft mede door reportages
a la Jambers en dergelijke is hier een zeer vertekend beeld over en onze leuze is ; Wij weten
van elkaar wat we doen met wie, hoeveel van de normale koppels rijden geen scheve
schaats ?
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